
 

 

Bokkenrijders te Schaesberg 
 

 

Op kasteel Schaesberg vonden de processen 
plaats voor de schepenbank van de heerlijkheid 
Schaesberg. 

 

De ´complicen´, bendeleden, uit Schaesberg werden terecht-
gesteld op de plaats waar nu het ´Galgebeumke´ staat. Daar 
werden 19 bendeleden geëxecuteerd. Op 16 september 1743 
stierven er 11 bokkenrijders aan een paal gebonden, half ge-
wurgd met een overpekt kleed en verbrand. Op 21 oktober 
werden er nog eens 8 mensen opgehangen. Een van hen was 
Peter Caspar ter Konig (geboren in 1716 te Schaesberg) die 
ruim honderd namen van medeplichtigen noemde. Hij wordt 
(waarschijnlijk ten onrechte) beschouwd als de auteur van het 
Bokkenrijderslied uit 1743.  

 

 
De eerste twee strofen – van totaal 27 – uit het Bokkenrijderslied: 

 
Anhoert ghij vrienden al met spoet, 
Wat ick u gaen verclaeren. 
Kombt luijstert toe, ghij cleen en groet, 
Men sal t’u gaen verhaalen, 
Wat daer is geschiet int openbaer 
In ‘t 17 hondert 43ste jaer 
Ick sal het u gaen verclaeren, 
Kombt luijstert toe, ghij menschen altemaelen. 
 
Kombt jonck en oudt, ghij man en vrouw, 
En wilt toch hier op letten, 
En wacht niet langh, het is voor jou, 
Wat ick u hier voor kom setten. 
Een droeve klacht tot onsse schandt, 
Sij is bekendt het hele landt. 
Ghij hoert hier onssen handel 
En oock unsen levenswandel 
 

 

Meer weten over de geschiedenis van de Bokkenrijders? 

Kom naar de studiezaal van Rijckheyt in Heerlen.  

www.rijckheyt.nl 


